
Houten, 20 december 2023 

 

 

Aan de bestuurders van de gemeente Houten, de leden van de raad, de wethouders 

en de burgemeester, 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Kerst en de discussie over een AZC komen in Houten op een ongedachte manier 

samen. De komst van een kind geboren in een stal, gekomen om vrede op aarde te 

brengen. En de mogelijke komst van vluchtelingen op zoek naar een veilige plek om 

te leven.  

 

Binnen de geloofsgemeenschappen in Houten is een initiatief ontstaan om alle opvang 

en begeleiding van vluchtelingen zo goed mogelijk te ondersteunen: de Thuisgevers. 

Met gastvrijheid, met hulp van vrijwilligers, met het zoeken van plaatsen om te wonen, 

met het aanmoedigen van politici en bestuurders om verantwoordelijk en wijs om te 

gaan met vragen rond opvang van vluchtelingen.  

 

Verantwoordelijk en wijs, rekening houdend met de huidige inwoners van Houten. Met 

andere gemeenten in Nederland die al jaren heel veel vluchtelingen opvangen en 

begeleiden en die aan het eind van hun mogelijkheden komen. Rekening houdend met 

overvolle centra van noodopvang en met vele verhuizingen van vaak kwetsbare 

mensen. 

 

Jullie als gezamenlijke bestuurders met een eigen verantwoordelijkheid kunnen 

besluiten een eerlijk deel van de opvang en begeleiding in Nederland te realiseren. 

Hier in Houten. We hopen dat jullie dat doen met overtuiging en met goede redenen.  

We bieden onze hulp aan om aan een realistische, veilige en gastvrije manier van 

opvang mee te werken. 

Geloven betekent voor ons, dat we mee mogen werken aan vrede op aarde, aan een 

veilige plek voor iedereen. Voor asielzoekers in een procedure, voor mensen met een 

status, voor minderjarige vreemdelingen zonder ouders in de buurt. Voor nieuwe 

Houtenaren en de nog niet nieuwe Houtenaren. Naast en samen met de ‘oude’ 

Houtenaren, met wie ongerust of bang is door die veranderingen, moeite heeft om een 

huis te vinden of zorgen heeft over de toekomst.  

 

Met Kerst dromen we van vrede op aarde, van wapens die tuingereedschap worden, 

van een wolf en een lammetje naast elkaar liggend op het gras, zoals de dichters het 

zeggen. Laten we in Houten in 2024 niet blijven dromen, maar een stap in die richting 

zetten. 

 



Wat we doen voor de mensen in de marge, de mensen die niet in aanzien staan, de 

vreemdeling of de vluchteling, doen we ook voor Hem, zegt Jezus, het Kind van Kerst 

in een van zijn belangrijke toespraken. Ook daarom hopen we dat we kunnen helpen 

bij de opvang en begeleiding van de vluchtelingen. En bij het eerlijke gesprek over de 

gevolgen van deze inzet. 

 

We wensen jullie een jaar van vrede en aandacht voor mensen op zoek naar die vrede 

en veiligheid.  

 

Ton van Bergeijk, Wytze Bijleveld, Koos Koster, Co van Rooijen, Carin Rougoor, 

Charles Verwimp, Marnix ten Voorde – de Thuisgevers 

 

 

F. Hogenelst,    pastoor parochie H. Paus XXIII 

E. van Zijl,     voorzitter locatieraad RK geloofsgemeenschap 

De raad van de Hervormde Gemeente Houten (Sionkerk) 

Henk Hoogendoorn,   voorzitter raad Protestantse Gemeente  

Bram Alblas,    Predikant Protestantse Gemeente 

Coen Constandse,    Predikant Protestantse Gemeente 

Rebecca Onderstal,   Predikant Protestantse Gemeente 

A.C. Kot,     voorzitter raad Eskol-kerk 

Bastiaan van der Wal,   predikant Het Kruispunt 

Richard Roest,    predikant De Lichtboog 

Patrick van de Grift,   voorzitter bestuur Evangelie Gemeente 

 

 

Contactadres Houten 

 

 
Carin Rougoor - crougoor@gmail.com -  

Wytze Bijleveld – wbijleveld@solconmail.nl – 06 53934880 
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